
DE SCHOOLTUIN OP DE KORTSTE DAG 

VAN HET JAAR! 

Gisteren konden we met de kinderen 

en een spitvork graswortels uit de 

grond steken. Vandaag, 21 december, is 

de grond bevroren. Daarom 

concentreren we ons op het snoeien 

van de wilgenboompjes. Deze zijn in de 

lockdown van januari geplant. En er 

zitten al flinke pruiken op de kruin. De 

takken aan de zijkant knippen en/of 

zagen we eraf. Klus waar je weer warm 

van wordt. Afgewisseld met het verzamelen van losse takken en boomstammetjes voor in de 

“takkenril”. Deze opgestapelde takken biedt ruimte aan het schuilen en broeden van insecten, egels 

en vogels. Ook paddenstoelen, mossen en varens groeien graag op dit soort plekken. En de 

roodgekleurde takken zijn de uitlopers van de Japanse wijnbes; lekker zoetzure framboosachtige 

rode bes. 

De praktijkklassen hebben prachtige egelhotels gemaakt. Die hebben vandaag een plaats gekregen in 

het aardbeienhotel. Dat was wel 

even een klus met de 

lichtbevroren grond. In het 

voorjaar groeien hier de 

aardbeien overheen.  En hopelijk 

komt volgende herfst hier ook 

een egelfamilie wonen! 

 


